
Je was een vrouw van weinig woorden,
duidelijk herkenbaar voor degenen 
die bij je hoorden.
Een moeder en oma waar je op kon bouwen,
met een woord waar je op kon vertrouwen.
Achter je ligt een leven van werken en plicht,
en juist dat bepaalde in alles jouw 
eigen gezicht.
Zo bescheiden als je hebt geleefd,
zo bescheiden ben je gestorven

Vol dankbaarheid voor alle goede zorgen en liefde die wij van 
haar mochten ontvangen, laten wij u weten dat op de leeftijd 
van 84 jaar van ons is heengegaan, onze dierbare moeder, 
schoonmoeder en lieve oma.

Maartje Tol
weduwe van Ab van Pooij

      Kinderen
      Kleinkinderen
      Achterkleinkinderen

26 oktober 2020 
Kloosterbuurt 1
1131 HB  Volendam

Maartje ligt opgebaard in uitvaartcentrum Het Mirakel aan de 
C.J. Conijnstraat 6a te Volendam.
Hier kunt u woensdag en donderdag van 19:30 tot 20:30 uur 
afscheid van haar nemen.

In verband met de maatregelen omtrent het coronavirus  
willen wij u vragen geen handen te schudden bij het condole-
ren en onderling genoeg afstand te bewaren. Wij vragen  
hiervoor uw begrip.

De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 30 oktober om 
10:30 uur in de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam.  
De crematie zal in stilte plaatsvinden.

Wij willen de genodigden vragen vrijdag rechtstreeks naar 
de Vincentiuskerk te komen.

Liever geen bloemen.

Correspondentieadres: 
Dhr J.A.A. van Pooij, Kerkepad 8, 1131 XM  Volendam


