
We willen je rust gunnen,
al is vol droefheid ons hart,
je lijden zien en niet kunnen helpen,
dat was onze smart.

Na een dierbaar leven voor degenen die zij liefhad heeft zij nu 
de rust gevonden die zij heeft verdiend. Heden is op de leeftijd 
van 64 jaar, toch nog onverwacht van ons heengegaan, mijn 
dierbare vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder en lieve 
oma

Eef Buijs
echtgenote van Arie van Wissen
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20 maart 2018
Pr. Bernhardlaan 7B
1131 CG  Volendam

Eef ligt opgebaard in uitvaartcentrum Het Mirakel aan de C.J. 
Conijnstraat 6a te Volendam. Hier kunt u woensdag, donderdag 
en vrijdag van 19.30 tot 20.30 uur persoonlijk afscheid van haar 
nemen.

In de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam wordt woens-
dag en vrijdag om 19.00 uur voor haar gebeden.

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 24 maart om 
10.30 uur in bovengenoemde kerk. Aansluitend wordt Eef  
begraven op de R.K. Begraafplaats aldaar.

U kunt zaterdag rechtstreeks naar de Vincentiuskerk gaan. Na 
afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de koffie- 
kamer van het Mirakel.

Wil eenieder die geen rouwcirculaire heeft ontvangen,
deze aankondiging als zodanig beschouwen.


