
Mijn tijd is op, ik moet gaan.
Daar helpt geen lieve moeder aan.
Maar een ding wil ik jullie vragen,
mij niet naar een kuil te laten dragen,
maar strooi de as, van wat ik eens was,
zo snel mogelijk in het gras
of in de wei, dan ben ik vrij.
En mocht je soms erg naar mij verlangen,
loop dan even in de wind,
dan streel ik je wangen.

Geheel onverwacht hebben we afscheid genomen 
van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Louis de Vries
Amsterdam, 13 maart 1938 Hoorn, 17 oktober 2020

Truus

Ben en Magdeleen
    Martijn
    Abel

Hans in liefdevolle herinnering en Anita
    Stefan en Loraine
    Sven

Eric en Hilda
    Mitchell
    Ryan

Schoklandstraat 59, 1131 KX Volendam

Vanwege alle maatregelen die zijn getroffen nemen wij op vrijdag 
23 oktober afscheid in besloten kring. Een berichtje of kaartje 
wordt erg op prijs gesteld.

Liever geen bloemen en bezoek aan huis.


