
Ons sportieve, eigenwijze, altijd aanwezige
en gezellige broer, zwager en oom is niet meer.
Net de 4 daagse van Nijmegen uitgelopen,
een duikvakantie op stapel en altijd in voor
een feestje of een etentje.
Een levensgenieter pur sang en nu plotseling
uit het leven weggerukt.

We kunnen het niet bevatten.

Afijn...wat is het leven toch mooi zou Evert zeggen.
Evert, het is nu wel erg stil zonder jou.

Evert Smit ( Jassie )
17-09-1957            28-07-2019

      Jaap en Mirjam
         Nathalie en Marco
         Peter
         Mike en Jenny
         Inge en Jos
         Lise
      Marion en Gerard
         Dave en Liza
            Amy
         Leon en Amanda

Vogelzand 7
1132 MJ  Volendam

Evert is thuis. Hier kunt u dinsdag en woensdag van 10:00 tot 12:00 uur en van 
16:00 tot 20:00 uur afscheid van hem nemen.

De afscheidsdienst wordt gehouden op donderdag 1 augustus om 11:00 uur in de 
Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam. Aansluitend is er gelegenheid tot 
condoleren en samenzijn in de Jozef, St Jozefstraat 2 te Volendam.

Het vertrek donderdag vanaf St Nicolaashof 1 naar de Vincentiuskerk is om 
10:50 uur.

De crematie zal in stilte plaatsvinden.

Liever geen bloemen.

Correspondentieadres: 
Marion Schilder-Smit, V. Karregatstraat 1, 1132 CN Volendam.

Wil eenieder die geen rouwcirculaire heeft ontvangen, 
deze aankondiging als zodanig beschouwen.


