Wacht niet met genieten tot later ...
‘Want als later eerder komt,
ben je te laat!

Je bent toch nog heel onverwachts uit ons leven
gerukt terwijl we nog zoveel van plan waren.
De hemel is weer een gouden ziel rijker.

Cok Kemper

Edam, 19 maart 1946 Volendam, 17 juli 2021

Tiny Kemper-Veerman

Piet en Margret
Peter en Bianca, Frank en Lisa, Sanne

Cor en Ingrid
Don, Randy, Curly

Frits en Regina
Dian, Britt

Roerstraat 18, 1131 XX Volendam

Cok is bij Sereen, Mgr. Cornelis Veermanlaan 2 in
Volendam. Op zondag, maandag en dinsdag is er van
17.00 tot 20.00 uur gelegenheid om afscheid van hem
te nemen en ons te condoleren.

De afscheidsdienst vindt plaats op woensdag
21 juli om 10.30 uur in de Vincentiuskerk, Kerkepad 1
in Volendam.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats.

Tijdens de condoleance en in de Vincentiuskerk
houden we 1,5 meter afstand van elkaar en worden de
hygiénemaatregelen nageleefd. Heeft u klachten, dan
vragen wij u om thuis te blijven.



