
Het is moeilijk te aanvaarden,
dat je weg bent van deze aarde.

Altijd stond je klaar,
voor ons en voor een ander. 

Weinig nemen en heel veel geven,
altijd hartelijk en warm.

Geslaagd ben je in jouw leven,
je hebt ons een goed voorbeeld gegeven.

Een bijzondere en sterke vrouw is van ons heengegaan. 
Haar wijze lessen, warmte en haar grote belangstelling in alles, 
dragen wij in onze herinnering mee. 

Erg verdrietig, maar ook dankbaar dat ze zo lang bij ons mocht 
blijven, moeten wij afscheid nemen van onze lieve zorgzame 
en trotse (schoon)moeder, onze geweldig lieve oma en oud-
oma, die voorzien van het H. Sacrament der Zieken op de  
gezegende leeftijd van 93 jaar van ons is heengegaan.  

Neeltje Schokker
* 7-2-1927     -     † 22-9-2020

weduwe van Cees Bond

      Aaf en Freek, 
      Afra en Jan, Freek †
      Dick en Ria
      Fred en Ina
      Rene en Mary
      Kleinkinderen
      Achterkleinkinderen

22 september 2020
P. Pieterstraat 1
1135 GS  Edam

Onze moeder ligt opgebaard in Familiekamer “de Thuiskomst” 
aan de C.J. Conijnstraat 6 te Volendam. Hier kunt u donderdag 
en vrijdag van 16:00 tot 20:00 uur afscheid van haar nemen.

In verband met de maatregelen omtrent het coronavirus wil-
len we u vragen geen handen te schudden bij het condoleren 
en onderling genoeg afstand te bewaren. Wij vragen hiervoor 
uw begrip.

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 26 september 
om 13:30 uur in de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam. 

Het vertrek zaterdag vanaf Familiekamer “de Thuiskomst” 
naar de Vincentiuskerk is om 13:15 uur. 

De crematie zal in stilte plaatsvinden.

Correspondentieadres: 
Dhr. Dick Bond, Anton Deenplein 21, 1132 JB  Volendam

Wil eenieder die geen rouwcirculaire heeft ontvangen,
deze aankondiging als zodanig beschouwen.


