I’ll take songs to carry with me
to hold my memories

till I will sing a new song

of all that | have yet to be

For all I have been given

I’m ready now | know

I’ll miss it here, but | won’t fear
the road | go

The moment you walked inside my door
| knew that | need not look no more
I've seen many other souls before
Ah but Heaven must’ve programmed you
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Watermolen 4, 1135 LK Edam
Rob is thuis.

De afscheidsdienst vindt in besloten kring plaats op
vrijdag 8 mei om 11.00 uur in de Grote Kerk van Edam.
Om 10.15 uur zullen we Rob lopend begeleiden vanaf
het woonhuis, Watermolen 4 in Edam, via de
Broekgouwstraat, de Baandervesting, de Hoogstraat
en de Prinsenstraat naar de Grote Kerk.
We vinden het mooi als u een enkele bloem voor Rob op

de route afgeeft aan een van de Vrouwen van Sereen.




