
Tot het laatst wilde je leven,
door een sterke wil gedreven.

Je geest was nog op volle kracht,
maar over je lichaam had je geen macht.

Groot is de leegte die je achter laat.
Maar zijn de herinneringen die blijven.

Niet geheel onverwacht, maar voor ons allen veel te vroeg is, op de leeftijd 
van 72 jaar, in alle rust van ons heengegaan, mijn dierbare man, onze zorg-
zame vader, schoonvader en lieve opa

Klaas Kossen
echtgenoot van Tini Bouwes

      Mw. C.E. Kossen-Bouwes
      Andre Kossen
      Yvonne en Ed v.d. Geest
            Sanne
            Dennis

30 januari 2020
Prof. Klaas Steurplantsoen 12
1131 PV  Volendam

Klaas is in uitvaartcentrum Het Mirakel aan de C.J. Conijnstraat 6 a te  
Volendam. 
Hier kunt u zaterdag en zondag van 19:30 tot 20:30 uur afscheid van hem 
nemen.

De uitvaartdienst wordt gehouden op maandag 3 februari om 10:30 uur in 
de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam. Aansluitend is er nog gelegen-
heid  tot condoleren en samenzijn in de koffiekamer van het uitvaartcen-
trum.

De crematie zal in stilte plaatsvinden.

We willen de belangstellenden vragen maandag rechtstreeks naar de  
Vincentiuskerk te komen.

Wil eenieder die geen rouwcirculaire heeft ontvangen, 
deze aankondiging als zodanig beschouwen.


