
Tot het laatst wilde je leven,
door een sterke wil gedreven.

Je geest was nog op volle kracht,
maar over je lichaam had je geen macht.

Groot is de leegte die je achterlaat.
Mooi zijn de herinneringen die blijven.

Het is hard om afscheid te moeten nemen van een goed mens. Er zijn 
geen woorden om de diepte van onze verslagenheid te kunnen weerge-
ven. Wij zijn geschokt door het onverwachte heengaan, op de leeftijd van 
74 jaar, van mijn dierbare man, onze zorgzame vader, schoonvader en 
lieve bap

Cor Jonk (van Albert)
echtgenoot van Eef Tol (Mart) 

						      E.C.C. Jonk-Tol
						      Marsha en Martijn
   						         Eva, Maria
						      Kees en Denny
   						         Donna, Jo Ann
						      Berry in dierbare herinnering     

16 augustus 2019
Mercuriuslaan 8
1131 VT Volendam

Cor ligt opgebaard in uitvaartcentrum Het Mirakel aan de C.J.  
Conijnstraat 6 A te Volendam.
Hier kunt u zaterdag, zondag en maandag van 19:30 tot 20:30 uur  
afscheid van hem nemen.

In de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam wordt zaterdag en  
maandag om 19:00 uur voor hem gebeden.

De uitvaartdienst wordt gehouden op dinsdag 20 augustus om 10:30 uur 
in bovengenoemde kerk.
Aansluitend volgt de begrafenis op de R.K. Begraafplaats aldaar.

Wij vragen u dinsdag rechtstreeks naar de Vincentiukerk te komen.

Liever geen bloemen.

Wil eenieder die geen rouwcirculaire heeft ontvangen, 
deze aankondiging als zodanig beschouwen.


