
Heel gewoon,
heel bijzonder.

Je was een man van weinig woorden,
duidelijk herkenbaar voor degenen

die bij je hoorden.
Een man, vader en opa waar je op kon bouwen

met een woord waarop je kon vertrouwen.
Achter je ligt een leven van werken en plicht
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht.

Zo bescheiden ben je gestorven.

Anthonius Cornelis Rossenaar
Edam, 17 oktober 1929 Edam, 30 januari 2020

Gré Rossenaar - de Jong

Tineke

Marja en Peter
    Chantal en Tamar
    Laura en Bas

Petra en Cees
    Linet en Luke
    Paulien en Oscar
    Judith en Robert, Dax

Ton en Gerda
    Wendy
    Milou

Roelof Bootstraat 15a, 1135 CD  Edam

Antoon is bij Sereen, Mgr. Cornelis Veermanlaan 2 
in Volendam waar gelegenheid is om afscheid van hem 

te nemen en ons te condoleren op dinsdag 4 februari 
van 18.30 tot 20.30 uur.

De uitvaartdienst wordt gehouden op woensdag 
5 februari om 10.30 uur in de Heilige Nicolaaskerk, 

Voorhaven 126 in Edam. Aansluitend vindt de 
begrafenis plaats op de R.K. Begraafplaats aan het 

Zeevangsdijkje in Edam. Na de begrafenis is er 
gelegenheid tot condoleren in Het Damhotel, 

Keizergracht 1 in Edam.


