“I hate not knowing for sure
what happens when you die,
but I really love to believe
there is a heaven past the sky”

Na een rijk en gezegend leven hebben wij afscheid genomen
van onze lieve vader, schoonvader en opa

Herman Jan Aberson

weduwnaar van Lena Aberson - Quist
Sprang-Capelle, 7 december 1930 Edam, 27 januari 2020
Edam: Harry Aberson

Edam: Ella Aberson en Jan Harmsen
Edam: Matthijs
Amsterdam: Brechje en Sebastiaan

Edam: Ineke en Bert Klein - Aberson
Amsterdam: Ilja
Delft: Lars en Inge

Londen: Heleen en Ken Miller - Aberson
Vincent
Olwen

Onze vader en opa is thuis in zijn vertrouwde omgeving.
Hier nemen wij deze dagen in besloten kring afscheid van hem.

De dankdienst voor zijn leven, te leiden door Ds. Charlotte Kremer,
wordt gehouden op zaterdag 1 februari om 13.00 uur in de Grote Kerk,
ingang Grote Kerkstraat 59 te Edam. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden
op de Algemene Begraafplaats bij de Grote Kerk.

Na afloop ontmoeten wij u graag in het koordeel van de kerk,
waar u gelegenheid heeft ons te condoleren.

Correspondentieadres:
Ella Aberson, Kleine Kerkstraat 13, 1135 AT Edam



