
Peccávimus, et facti sumus tamquam immúndus nos
Et cecídimus, quasi fólium univérsi

Et iniquitátes nostrae quasi ventus abstulérunt nos
Abscondísti fáciem tuam a nobis

Et allisísti nos in manu iniquitátis nostrae.
Uit het lied van Rorate Caeli.

Wij zijn heel verdrietig maar vooral dankbaar voor 
de mooie jaren. Mijn dierbare man, onze vader, trotse bap en 

ouwe bappie is voorzien van het Heilige sacrament der zieken 
in de leeftijd van 93 jaar van ons heengegaan.

Jaap Schilder
echtgenoot van Trijn Schilder-Steur

23 juni 1926 20 juni 2020

Sint Gerardusstraat 84 
1131 PX  Volendam 

Trijn Schilder-Steur
Kinderen 
Kleinkinderen 
Achterkleinkinderen 
Familie Schilder 
Familie Steur 

Jaap is thuis waar u op zondag 21 juni van 15.30 tot 17.00 uur en 
maandag 22 juni van 17.00 tot 18.30 uur afscheid kunt nemen. 
U bent van harte welkom maar voelt u zich niet verplicht om te 
komen. U kunt ook een kaartje sturen. Wij willen u vragen om, 
zowel bij ons binnen als buiten, onderling 1,5 meter afstand 
te houden en bij drukte moet u misschien even buiten wachten 
voordat u naar binnen kunt. Wij vragen hiervoor uw begrip.
De afscheidsdienst vindt in besloten kring plaats op dinsdag 
23 juni om 10.30 uur in de Vincentiuskerk in Volendam.  
Liever geen bloemen.


