
Plotseling is de wind gaan liggen…
Onbevattelijk de stilte die daarop volgt.
Iedere gedachte, elk woord
te klein om ons gevoel weer te geven.

Hen die ik liefheb, moet ik verlaten.
Hen die ik liefhad, ga ik naar toe.

Het is hard om afscheid te moeten nemen van een goed mens. Wij hebben 
geen woorden om de diepte van onze verslagenheid te kunnen weergeven. 
Wij zijn geschokt door het onverwachte heengaan, op de leeftijd van 60 
jaar, van onze lieve zorgzame vader en schoonvader

Jaap van den Berg
weduwnaar van Marijke Kras

							       Ruud en Jolien
							       Nelleke en Quinten

13 februari 2017
B. Guijtstraat 10
1132 CT  Volendam

Jaap ligt opgebaard in uitvaartcentrum Het Mirakel aan de C.J. Conijn-
straat 6a te Volendam.
Hier kunt u woensdag, donderdag en vrijdag van 19.30 tot 20.30 uur af-
scheid van hem nemen.

In de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam, wordt woensdag en vrij-
dag om 19.00 uur voor hem gebeden.

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 18 februari om 10.00 uur in 
bovengenoemde kerk. Aansluitend volgt om 12.30 uur de crematie in crema-
torium Zaanstad, Wibautstraat 282 te Zaandam. Hier is na afloop van de 
plechtigheid nog gelegenheid tot condoleren en samenzijn.

U kunt zaterdag rechtstreeks naar de Vincentiuskerk gaan. 

Correspondentieadres:
Dhr. J.R. van den Berg, Bergmolen 53, 1135 LD  Edam

Wil eenieder die geen rouwcirculaire heeft ontvangen,
deze aankondiging als zodanig beschouwen.


