“Waar een wil is, is een weg...”

Ga nooit weg zonder te groeten,
ga nooit heen zonder een zoen.
Wie het noodlot zal ontmoeten,
kan het morgen niet meer doen.

Loop nooit weg zonder te praten,
dat doet soms een hart zo pijn.
Wat je ‘s morgens hebt verlaten,
kan er ‘s avonds niet meer zijn.

Erg verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat zij ons
heeft gegeven, laten wij u weten dat wij afscheid hebben
moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en
schoonmoeder, onze trotse oma en over-oma
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Lidy is overgebracht naar Nicodemus familiekamer “de Thuis-
komst” aan de C.J. Conijnstraat 6 te Volendam. Hier kunt u
zaterdag en maandag van 18:00 tot 20:00 uur afscheid van
haar nemen. Verder is er zondag gelegenheid van 10:00 tot
12:30 uur en van 18:00 tot 20:00 uur.

De uitvaartdienst wordt gehouden op dinsdag 22 juni om
13:30 uur in de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam. Aan-
sluitend is er gelegenheid tot condoleren en samenzijn in de
koffiekamer van uitvaartcentrum Het Mirakel, gelegen naast
de kerk.

Wij lopen dinsdag om 13:15 uur vanaf de familiekamer naar
de voorzijde van de Vincentiuskerk.

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.
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