
Bedankt voor je liefde, je trouw, je eerlijkheid.
Voor de lach van bijna iedere dag.
Je nam het leven zoals het kwam,

optimistisch tot het laatst.
Ook al heb je ons verlaten,

je laat ons nooit alleen.
Wat wij in jou bezaten,

blijft altijd om ons heen.

Met veel verdriet en toch ook dankbaar voor de mooie jaren, delen 
wij u mede dat, op de leeftijd van 84 jaar, van ons is heengegaan, onze 
dierbare vader, schoonvader en erge lieve bap

Evert Kil
weduwnaar van Neel Kwakman

“Rustig an…”

						      Rina en Michel
    						         Cliff en Isabella
    						         Dennis
						      Nellie en Ronald
    						         Evert
    						         Robert en Fabienne
						      Cees en Geery
    						         Caroline en Cornel
    						         Jordy en Nina
						      Alice
    						         Kees, Lucas

15 januari 2019
P. Pietersstraat 1
1135 GS  Edam

Onze vader ligt opgebaard bij zijn dochter Nel, Botter 21 te  
Volendam.
Hier kunt u donderdag, vrijdag en zaterdag van 16:00 tot 20:00 uur 
afscheid van hem nemen.

In de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam wordt vrijdag en  
zaterdag om 19:00 uur voor hem gebeden.

De uitvaartdienst wordt gehouden op maandag 21 januari om 10:30 
uur in bovengenoemde kerk.
Aansluitend is er nog gelegenheid tot condoleren en samenzijn in de 
koffiekamer van uitvaartcentrum Het Mirakel bij de begraafplaats.

Het vertrek maandag naar de Vincentiuskerk is om 10:15 uur, vanaf 
de parkeergarage in de Boegstraat. 

De crematie zal in stilte plaatsvinden.

Liever geen bloemen.

Correspondentieadres: 
Mw. N. Tiebout-Kil, Botter 21, 1132 EZ  Volendam 

Wil eenieder die geen rouwcirculaire heeft ontvangen,
deze aankondiging als zodanig beschouwen.


