“Ik vind het leven nog veel te mooi ...”
Kees

19 september 1968 28 december 2016

Marja Runderkamp — Groot
Koen ©, Daisy, Maya, Juli

Nel Veerman

Petra en Nils
Renée, Demi

Rob en Daniélle
Noortje, Sanne

Erik
Cor en Gré Groot

Nellie en Matrco
Robby

Kees is thuis. Er is gelegenheid om afscheid van hem te nemen op vrijdag
30 december van 13.30 tot 16.00 uur en van 17.30 tot 19.30 uur, op zater-
dag 31 december van 11.00 tot 14.00 uur en op zondag 1 januari van 13.30
tot 16.00 uur.

De afscheidsdienst wordt gehouden op dinsdag 3 januari om 10.30 uur in
De Grote Kerk van Edam, ingang Grote Kerkstraat 59.

Aansluitend wordt Kees begraven op de begraafplaats bij De Grote Kerk.
Na afloop ontmoeten wij u graag in het koor van de kerk.

Picter Claesstraat 7, 1135 H] Edam




