
‘Ik heb mijn leven geleefd
maar het was te kort.’

Op de dag van de liefde hebben wij in liefde laten gaan

Jan Dijkstra
12 juni 1952                                                14 februari 2020

Anne-Marie

Francisca en Henri
Dave

Roos en Hans
Nina

Familie en vrienden

Jan is thuis waar gelegenheid is om ons te condoleren op
maandag en dinsdag van 16.30 tot 19.30 uur.

We nemen samen afscheid van Jan op woensdag 19 februari om
14.00 uur in de Grote Kerk van Edam, ingang Grote Kerkstraat 59.

Na afloop drinken we een borrel op zijn leven in Hotel Volendam,
Wagenweg 1 in Katwoude.

De crematie vindt in stilte plaats.

Bloemen fleuren even, maar een gift is voor het leven. Daarom in plaats
van uw eventuele bloemen liever een gift voor Go for Bo – lopen voor lyme.

Er zal een donatie box aanwezig zijn.

Zeddeweg 1c, 1131 CW  Volendam


