Soms krijg je van boven alle zegen,
maar zit het beneden vierkant tegen.
Laat maar gewoon de tijd passeren,
je hebt het gewoon te accepteren.

Met groot verdriet, maar tevens vervuld van de mooie herin-
neringen die blijven en de ontelbare recente en oude verhalen,
delen wij u mede dat na een veelbewogen leven - voorzien van
het H. Sacrament der Zieken - toch nog onverwachts van ons is
heengegaan, mijn dierbare man, onze lieve en zorgzame vader,
schoonvader, opa en granddad

Nicolaas Clemens Sier (Frik)
“ Klaas Pech”

* Volendam, 9 januari 1935 - 1 Purmerend, 14 oktober 2012
echtgenoot van Grietje Veerman

Grietje Sier-Veerman
Fred en Trudy
Melanie

Jack en Angela
Shelley, Shanna

Saturnusstraat 4 a
1131 NN Volendam

Klaas ligt thuis opgebaard. Hier kunt u dagelijks van 10.00 tot
12.00 uur en van 16.00 tot 21.00 uur afscheid van hem nemen.

In de Vincentiuskerk wordt woensdag en donderdag om 19.00
uur voor hem gebeden.

De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 19 oktober om
11.15 uur in bovengenoemde parochiekerk. Aansluitend volgt
de begrafenis op de R.K. Begraafplaats aldaar.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
de koffiekamer van uitvaartcentrum Het Mirakel bij de be-
graafplaats.

Het vertrek vrijdag vanaf het huisadres naar de Vincentius-
kerk is om 10.SS uur.




