
“God is liefde”

Pasen
Hij is niet hier. 

Hij ging richting liefde.
Voor ons die achterblijven, 

is het een teken 
dat onze toekomst 

werkelijk van God komt.

Dankbaar maar intens verdrietig moeten wij afscheid nemen, 
van mijn lieve man, onze lieve vader, schoonvader, lieve bap en 
lieve overbap die, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, 
van ons is heengegaan.

Kees Steur
* 30-6-1933     † 3-4-2021

“Lid van de Theresiaanse Lekenorde”
“Ridder in de Orde van Oranje - Nassau” 

echtgenoot van Nel Schilder

Bescheiden, vol ijver en volhardend tot het einde heeft hij zich 
ingezet voor de Karmel-Lekenorde en het Rijk van God onder 
de mensen. 

Dankbaar voor zijn familie en alle mooie mensen die zijn leven 
hebben verrijkt, is hij in volle overgave op weg gegaan naar het 
Huis van de Vader. 

      Nel Steur-Schilder
      Margreet
      Astrid en André 
      Karin en Leen-Jan
      Kees-Jan en Bianca
      Kleinkinderen
      Achterkleinkinderen

3 april 2021 
Schoolstraat 2
1131 CL  Volendam 
               
Kees is overgebracht naar Nicodemus familiekamer “de Thuis-
komst” aan de C.J. Conijnstraat 6 te Volendam. Hier kunt u 
maandag en dinsdag van 18:30 tot 20:00 uur afscheid van hem 
nemen.  

In verband met de maatregelen omtrent het coronavirus wil-
len we u vragen geen handen te schudden bij het condoleren 
en onderling genoeg afstand van elkaar te houden. 
Het dragen van een mondkapje tijdens het bezoek is gewenst.

De uitvaartdienst zal worden gehouden op woensdag 7 april 
om 13:30 uur in de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam. 
Aansluitend volgt de begrafenis op de R.K. Begraafplaats al-
daar.
Aanwezig zijn in de kerk tijdens de uitvaartdienst is helaas al-
leen mogelijk op vertoon toegangskaart.

De genodigden worden verzocht woensdag rechtstreeks naar 
de Vincentiuskerk te komen. 

Geen bloemen.
www.nicodemus.nl


