
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correspondentieadres: 
Volgervennenplein 4 
1131 JA  Volendam 
 
Jan is thuis waar gelegenheid is om afscheid van hem te nemen op donderdag 14 november 
en vrijdag 15 november van 17.00 tot 20.00 uur. 
 
De afscheidsdienst is zaterdag 16 november om 10.30 uur in de Sint Vincentiuskerk, 
Kerkepad 1 in Volendam. 
Aansluitend begeleiden we Jan naar zijn laatste rustplaats. 
Na afloop is er eveneens gelegenheid tot condoleren in Het Mirakel. 

 
Sterven doe je niet ineens 
maar af en toe een beetje. 
En alle beetjes die je stierf, 
’t is vreemd maar die vergeet je. 
Het is je dikwijls zelfs ontgaan, 
je zegt: ik ben wat moe. 
Maar op een keer  
dan ben je aan je allerlaatste beetje toe. 

 
Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, zorgzaamheid en liefde,  

is van ons heengegaan mijn lieve man, onze lieve vader en trotse opa 
 

Johannes Maria Kraaij 
Jan 

 
⃰ Edam,                 † Volendam, 
 2 juni 1936                   12 november 2019 
 
 

Klazina Bond 
 
Wim en Jolanda 
Celine en Killian 
 
Nancy en Walter 
Cathy en Jan 
Nina en Jan 
 
Henry en Heidi 
Melanie en Sander 
Annemarie 
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