
Nooit klagend, nooit vragend,
zijn lasten in stilte dragend.
Een goed mens heeft zijn taak volbracht.

Ondanks de intense wil om bij ons te blijven, is na een moedige strijd, op de 
leeftijd van 69 jaar van ons heengegaan, mijn dierbare man, onze zorgzame 
vader en lieve bap

Evert Lautenschütz
echtgenoot van Anneke van Dijk

						      J.M. Lautenschütz-van Dijk
						      Claudia en Tom
    						         Tom, Mandy
						      Jeroen en Petra
   						         Katja, Tamara

29 maart 2018
Schoklandstraat 80
1131 KZ  Volendam

Evert is thuis.
 
Hier kunt u zaterdag, zondag en maandag van 16.00 tot 20.00 uur afscheid 
van hem nemen. 

De uitvaartdienst wordt gehouden op dinsdag 3 april om 10.30 uur in de 
Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam. Aansluitend volgt de begrafenis op 
de R.K. Begraafplaats aldaar.

Na afloop van de begrafenis is er nog gelegenheid tot condoleren en samen-
zijn in de koffiekamer van het uitvaartcentrum bij de begraafplaats.

Men wordt verzocht dinsdag rechtstreeks naar de Vincentiuskerk te komen.

Wil eenieder die geen rouwcirculaire heeft ontvangen,
deze aankondiging als zodanig beschouwen.


