
Zijn stoel is leeg,
zijn stem is stil.
Wie hem heeft gekend,
weet wat dat zeggen wil.
Wij zwijgen maar…

Wij zijn dankbaar dat we hem zo lang in ons midden mochten hebben. 
Na een arbeidzaam leven, vol liefde en zorg voor zijn gezin is heden, 
voorzien van het H. Sacrament der Zieken, op de leeftijd van 85 jaar van 
ons heengegaan, mijn dierbare man, onze lieve vader, schoonvader en 
bap

Ab van Pooij
echtgenoot van Maartje Tol

						      M. van Pooij-Tol
						      Kinderen
						      Kleinkinderen
						      Achterkleinkinderen

28 januari 2020
Kloosterbuurt 1
1131 HB  Volendam

Ab is in uitvaartcentrum Het Mirakel aan de C.J. Conijnstraat 6a te  
Volendam. 
Hier kunt u woensdag, donderdag en vrijdag van 19:30 tot 20:30 uur  
afscheid van hem nemen.

In de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam wordt donderdag en  
vrijdag om 19:00 uur voor hem gebeden.

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 1 februari om 14:00 uur 
in bovengenoemde kerk.
Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren en samenzijn in de koffie-
kamer van het uitvaartcentrum bij de begraafplaats.

Wij willen de belangstellenden vragen zaterdag rechtstreeks naar de 
Vincentiuskerk te komen.

De crematie zal in stilte plaatsvinden.

Liever geen bloemen.
  

Correspondentieadres: 
Dhr. J.A.A. van Pooij, Kerkepad 8, 1131 XN  Volendam 

Wil eenieder die geen rouwcirculaire heeft ontvangen, 
deze aankondiging als zodanig beschouwen.


