
Herinner mij, maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

In de hoop dat je nu je rust hebt gevonden 
nemen we intens verdrietig afscheid van mijn lieve man, 

onze vader, schoonvader en opa

Frans Kramer
Amsterdam, 31 december 1939  Volendam, 4 april 2021

Nel

    Monique en Jeroen
        Nick
        Jennifer en Roy

    Nicole en Jeffrey
        Davey
        Noëlle 

Kielstraat 25, 1131 XZ  Volendam

Frans is bij Sereen, Mgr. Cornelis Veermanlaan 2 in Volendam, 
waar gelegenheid is om afscheid van hem te nemen en ons 
te condoleren op donderdagavond. Vanwege alle 
maatregelen en beperkingen dient u zich hiervoor aan te 
melden via www.vrouwenvansereen.nl/frans-kramer. Dit kan 
eventueel ook telefonisch op 06 – 10 369 306.

Tijdens de condoleance houden we 1,5 meter afstand van 
elkaar en worden de hygiënemaatregelen nageleefd. Het 
dragen van een mondkapje is verplicht. Heeft u klachten, 
dan vragen we u om thuis te blijven.

Het afscheid vindt vrijdag in besloten kring plaats.

Er is een online gedenkplaats voor Frans geopend waar 
gelegenheid is om herinneringen te delen of een 
condoleance te plaatsen op www.memori.nl/frans-kramer.


