
Dankbaar voor al het mooie dat hij ons heeft gegeven, 
nemen wij verdrietig afscheid van mijn lieve man en

 onze allerliefste vriend

Henk Buter
~ opa ~

Monnickendam,  Amsterdam,
2 augustus 1943 9 maart 2021 

Truus

Klaas en Anja
    Nick en Sharon, Emmy, Sylvie
    Roos en Jenno

Hennie en Jan
    Roxy en Jack, Jackie, Jillie
    Christy

Jaap 

Henk is thuis bij zijn dochter op Kaper 38 in Volendam. 
Hier kunt u op donderdag en vrijdag van 15.30 tot 17.00 uur, 
van 18.30 tot 20.00 uur en  zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur 

afscheid van hem nemen. Ivm de strenge maatregelen willen wij 
u vragen geen handen te schudden bij het condoleren

 en 1,5 meter afstand van elkaar te houden. 
Heeft u klachten blijft u dan alstublieft thuis.

Op dinsdag 16 maart nemen wij in besloten kring afscheid. 
Liever geen bloemen.

Correspondentieadres:
 Hennie Buijs, Kaper 38, 1132 PC  Volendam

Je was uniek!


